
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERLANGEN NAAR HET LICHT 
 

Adventsvesper    
 

30 november 2025 
 
 

m.m.v. de Cantorij onder leiding van Nellie Bolhuis 
            Orgel: Date Jan Jongsma 
            De viering is voorbereid door gemeenteleden.  
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Stilte 
 
De adventskaars wordt aangestoken, met de woorden “Licht dat 
wij verwachten.” 
 
Aanvangslied 274: 1,2,3   

 
 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
    wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
    kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
    zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
    dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
    geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
    leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 
 
Welkom en inleiding op het thema   
 
Drempelgebed 
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Zingen: Lied 256      1 keer cantorij, 2 keer allen, 1 keer cantorij   

 

 
 
Lezing: Jesaja 2: 1-4    
 
Zingen: Psalm 145 : 2, 3, 4  
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2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
    van al de wonderen die Gij hebt verricht, 
    opdat men alom spreke van uw kracht, 
    en roeme in uw overwinningsmacht. 
    Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
    uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
    en juichend zal men overal bezingen 
    uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
3. Genadig en barmhartig is de Heer, 
    lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
    Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
    al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
    U loven, Heer, de werken van uw handen, 
    de hemelen, de zeeën en de landen. 
    U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
    die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 
4. Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
    zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
    Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
    een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
    Uw heerschappij is over alle tijden, 
    ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
    Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
    en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
De cantorij zingt vers 5 met de woorden van psalm 145a “Aller 
Augen warten auf dich, Herre” van Heinrich Schütz.   
De vertaling is: 

De ogen van allen zien hoopvol naar u uit, 
                   U geeft voedsel, op de juiste tijd.  
                   Gul is uw hand geopend,  
                   U vervult het verlangen van al wat leeft.  
 
 
Stilte, aangegeven door de klankschaal 
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Zingen: Lied 465  (canon) 

 
 
Lezing: Mattheus 24: 32-44     
 
De cantorij zingt “In Dulce Jubilo” van Dietrich Buxtehude. 
 
1. In dulci jubilo, nun singet und seid froh! 
    Unsers Herzens Wonne liegt in praesepio,  
    und leuchtet als die Sonne, matris in gremio. Alpha est et o.  
 
2. O Jesu parvule, nach Dir ist mir so weh! 
    Tröst mir mein Gemüte, o puer optime,  
    durch alle Deine Gute, o princeps gloriae. Trahe me post te. 
 
3. O patris caritas, o nati lenitas! 
    Wir wären all verdorben per nostra crimina,  
    so hat er uns erworben coelorum gaudia. Eia wärn wir da. 
 
4. Ubi sunt gaudia? Nirgend mehr denn da, 
    da die Engel singen, nova cantica,  
    und die Schellen klingen, in regis curia. Eia wärn wir da.  
 
 
 
Stilte, aangegeven door de klankschaal 
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Zingen: Lied 895   in afwisseling met de 3 gesproken verzen.  
 

 
 
1. In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. Alleen de dorst 
zal ons licht zijn. 
 
2. Zoals een hert naar water smacht, zo smachten wij naar U, 
mijn God. 
 
3. Mijn ziel dorst naar God, de levende, wanneer mag ik zijn 
aanschijn zien? 
 
Dienst der gebeden:  
 
Voorbeden, na elke voorbede zingen we: lied 368a, Kom Heer, 
en wacht niet langer.  

 
  
Stil gebed 
 
Het Onze Vader, gezamenlijk gesproken  
 
 
Diaconale mededelingen  
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Slotlied (staand) en zegenbede L 192b allen en  voorzang (door 
de cantorij)  

 
 
 
Orgelspel   
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De Adventscollecte van Kerk in Actie is genaamd: “Rwanda – 
Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden.”  
 
De collecte is bestemd voor de organisatie Mwana Unkundwa. 
Deze startte na de genocide van 1994 met een opvangcentrum 
voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie 
jaarlijks 1300 kinderen die te maken hebben met hiv of een 
andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op 
school en leren via sport en spel omgaan met hun ziekte. Want 
ook als je met hiv besmet bent, ben je geliefd en heb je een 
toekomst.  
 
Op 1 december is het Wereld-aidsdag. Daarom collecteren we 
vandaag voor dit project in Rwanda. 
 
Graag uw bijdrage overmaken naar banknummer NL53 RABO 
0348 6534 76 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente 
Aduard-Den Ham-Fransum onder vermelding van de code KIAR. 
 
Voor degenen die liever een contante bijdrage geven, staat er een 
collecteschaal bij de uitgang. 
 
 
 


