
Oudejaarsdienst 31 december 2025

Thema: Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar

Welkomstwoord 

Aanvangslied psalm 121: 1,3,4

Laten wij stil worden voor God Onze Vader

Genade barmhartigheid en vrede zij u,

Van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer,

Amen

Onze Hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Amen

Gebeden bij het eind van het jaar ( met gelegenheid voor stil gebed)

Zingen: Lied 858  Vernieuw in ons, O God uw liefde

Moge de barmhartige en genadige God

zich over ons en onze wereld ontfermen.    Amen.

Exodus 20:1-17 
1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.
Hij zei: 2 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en 
bevrijd uit de slavernij.
3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.
4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of 
in het water leeft. 5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de 
Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.
Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. 
Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 
Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor 
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hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste 
generatie.
7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch 
doet, zal ik hem straffen.
8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie 
werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is 
een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je 
dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je 
werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet 
werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de 
zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.
12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat 
ik je zal geven.
13 Vermoord niemand.
14 Ga niet vreemd.
15 Steel niet.
16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.
17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, 
zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’

Zingen: lied 487: 1,2,3  Ere zij God in onze dagen. 

Numeri 6:22-27 door de lector 
22 De HERE nu sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de 
Israëlieten zegenen:
24 De HERE zegene u en behoede u;
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Lukas 2:25-35 door de lector
25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man 
was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de 
heilige Geest was op hem. 26 En hem was door de heilige Geest een godsspraak 
gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien 
had. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind 
Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der 
wet, 28 nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide:

2



29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 30 want 
mijn ogen hebben uw heil gezien, 31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van 
alle volken:
32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.
33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem 
gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, 
deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, 
dat weersproken wordt 35 - en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan -, opdat 
de overleggingen uit vele harten openbaar worden.

Zingen: lied 489: 1,2, 3  Komt ons in diepe nacht ter ore 

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 845: 1,2,3 Tijd van vloek en tijd van zegen
Op de melodie van psalm 86 

Diaconale mededelingen

Gebed om zegen over het nieuwe jaar

Luisterlied 
https://youtu.be/TG3XsAK-E10?si=PmZV2jKg5QumZDeV

Heer, zegen ons met ruimte
Zegen ons met tijd
Met rust in doen en denken
Met uw aanwezigheid
En boven alles: zegen ons met liefde, Heer.
Liefde die gelooft
Liefde die vergeeft
Die alles voor de ander over heeft.
 
Heer, zegen ons met eten,
zegen ons met slaap
Met huizen die verwarmen
en stevig blijven staan.
En boven alles: zegen ons met liefde, Heer.
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Liefde die gelooft 
Liefde die vergeeft
Die alles voor de ander over heeft.
 
En boven alles: zegen ons met liefde, Heer.
Liefde die gelooft
Liefde die vergeeft
Die alles voor de ander over heeft.
 
Heer, zegen ons met vrede
Zegen ons met licht
Met ogen voor uw toekomst
Juist als het donker is.

Gebed: Onze Vader

Zingen: slotlied 511: 1,2,5,7 Door goede machten trouw en stil omgeven.

Zending en Zegen 
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