Orde van dienst voor de Gedachteniszondag
op 23 november 2025 om 9.30 uur in de Rehobothkerk

Voorganger ds. Jasja Nottelman - organist Ada Meerse

Woord van welkom en mededelingen door de “ambtsdrager” van dienst. Hij kondigt het
eerste lied aan.(De gemeente gaat staan.)

Eerste lied: psalm 146: 1,2,3
Bemoediging en groet

v:Onze hulp is in de Naam van de Heer

g:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v:die trouw blijft tot in eeuwigheid

g:EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
Amen.

Drempelgebed.

Zingen: Psalm 146:4en5 (de gemeente gaat zitten)
Bidden voor de nood van de wereld.

Zingen: Glorialied 305 Alle eer en alle glorie

Gebed

Eerste lezing door de lector: Leviticus 19: 1 en 2 en 9 t/m 18
Zingen: 320: 1,2,3 Wie oren om te horen heeft

Tweede lezing: Marcus 12: 28-34

Zingen: 320: 4en 5

Preek, uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 756 Laat komen Heer uw rijk
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Zingen lied 731 Vergeet niet hoe wij heten

Wij willen hen gedenken die zijn overleden,

die wij missen in ons gezin, in onze gemeenschap.

In het aansteken van de kaarsen stellen we hen present.
We zullen hen niet vergeten

en weten hen geborgen in de palm van Gods hand.



We noemen de namen van wie zijn overleden
Elza Harkema-Bosma

Geboren op 7 augustus 1931, gestorven op 12 december 2024

De kaars voor Elza wordt aangestoken door zoon Hugo
Zusanna Mennes-Funke

Geboren op 11 november 1926, gestorven op 26 februari 2025

De kaars voor Zusanna wordt aangestoken door de “ambtsdrager” van dienst
Theo ter Veen

Trijn van der Veen-Hooghiem
Geboren op 31 maart 1947, gestorven op 25 juni 2025

De kaars voor Trijn wordt aangestoken door zoon Bert

De vierde kaars wordt aangestoken door de voorganger:

We denken ook aan al degenen die, kort of langer gleden zijn gestorven en die wij
meedragen in ons hart:

De herinnering aan hen is blijvend in onze gedachten.
We zijn verdrietig omdat hun leven ten einde ging,
maar ook dankbaar om wie ze voor ons waren.

We geloven dat hun leven niet tevergeefs is geweest.
En dat hun namen bewaard blijven bij God.

Er is nu gelegenheid voor iedereen om een kaars aan te steken.
(onder zacht orgelspel)

Afsluiting met het zingen van lied 920 Gij hebt...

Dankgebed voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Afkondiging van de collectedoelen door “ambtsdrager van dienst”
(er is geen fysieke collecte in de dienst)

Slotlied 725 Gij boden rond Gods troon
Wegzending en zegen

Gemeente zingt : 3x Amen. (Luthers Amen)



