Rehobothkerk
Burg. Seinenstraat 58, 9831PX, Aduard

Liturgie voor zondag 18 mei 2025; vijfde zondag van Pasen
Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger Ds. T. Deelstra, Opeinde - organist Date Jan Jongsma

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 7 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Bemoediging & groet;
Drempelgebed
Zingen: Lied 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
Gebed van toenadering; bidden voor de nood van de wereld
Woord van vergeving
Regel der dankbaarheid
Zingen: Lied 970: 1 t/m 5 (Viammen zijn er vele)
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 131 (vertaling: NBV21) Lezing door de lector
Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 (O HEER, er is geen trots in mij)
Uitleg en verkondiging.
Orgelspel

Zingen: Lied 1006 (Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ (gezongen)
Zingen (als gebed): Hemelhoog 547 (Onze Vader, die in de hemelen zijt,)
(= Evangelische Liedbundel 466) Als de muziek uit één van deze
bundels niet beschikbaar is, kan het ook via YouTube:
https.//www.youtube.com/watch?v=ocAW-xIYRRA

Afkondiging van de collectedoelen door “ambtsdrager van dienst”
(er is geen fysieke collecte in de dienst)
Slotlied: Lied 442: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Wegzending en zegen
Gemeente zingt: 3x Amen. (Luthers Amen)


https://www.youtube.com/watch?v=ocAW-xIYRRA

Psalmen 131
1Een pelgrimslied van David.

HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,

ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

»Nee, ik ben stil geworden,

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.

sIsraél, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.



