d Genade zij u en vrede van God, onze Vader

Liturgie eredienst in de Abdijkerk op zondag 16 maart 2025, aanvang 9.30 uur.

Voorganger ds. Robert Jan ten Have, Zuidlaren -

Orgelspel

Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
Zingen: lied 221: 1,2
Groet en bemoediging

en van Jezus Christus, onze Heer, amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer

g DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

d Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON

Zingen: psalm 25:1,3,4
Smeekgebed

Zingen: lied 281:1,2,3,4,5
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Lucas 9: 28-36

organist Hans Beek

Zingen: “Op de berg van het verbond” (tekst: Willem Barnard, melodie: lied 213)

1. Op de berg van het verbond

daalt een vuur, een licht van boven

uit de open hemelmond

en een wolk ervoor geschoven
en het volk erom geschaard
staat en staart.

2. Midden in de wereldtijd

in het heilig evangelie

staat gij in uw heerlijkheid
schoon en blinkend als een lelie,
zelfs geen koning Salomo
straalde zo.

3. Davids zoon en zoon van God:
deze zal messias heten,

ons bevrijden uit de dood

naar de wet en de profeten.
Mozes en Elia gaan

naast hem staan.

4. Alle eng’len loven hem,

want hij zal de tocht volbrengen
in de stad Jeruzalem

en het vuur zal hem verzengen
en het duister als een steen

om hem heen.

5. Als het eenmaal Pasen is,
heeft de aarde hem voor ogen
die de eerst’ en laatste is

en zij looft hem opgetogen,
want de uittocht is volbracht
uit de nacht.



e Uitleg en verkondiging

e Zingen: lied 543

e Mededeling van overlijden Mw. Mennes-Funke
e Ter nagedachtenis zingen: lied 513 vers1en4
e Dienst van de gebeden

e Inzameling van de gaven
e Zingen: gezang 544
e Zegen

Orgelspel



