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V O O R B E R E I D I N G  
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 984 allen:1,6; vrouwen: 2,4; mannen: 3,5 

 
 
2. Gezegend die de aarde maakt, 
    de grenzen van de zee bewaakt, 
    ontluiken doet het jonge groen, 
    de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
3. Gezegend die een woonplaats maakt 
    voor wat beweegt en ademhaalt: 
    de dieren in het vrije veld, 
    de vogels in hun zingend spel. 
 
4. Gezegend die de mensen roept 
    tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
    om voor elkander te bestaan 
    in eerbied voor zijn grote naam. 

 
5. Gezegend zijt Gij om uw woord 
    dat ons tot vrede heeft bekoord, 
    tot leven dat van lijden weet 
    en liefde die geen einde heeft. 
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6. Gezegend zijt Gij om de Geest 
    die van de aanvang is geweest: 
    de adem die ons gaande houdt 
    en in het eind in U behoudt. 
 
Bemoediging en groet 
    v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
    g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT           
    v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
    g: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND   
        BEGON 
 
v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze   
    Heer Jezus 
    Christus.   
g. AMEN.       
 
Zingen: Lied 1012   allen 1,3,5;  cantorij 2,4 
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2. Zie, koning Jezus, hoe zij staan 
    gewapend tot de tanden 
     en offeren de volken aan 
    het vuur waarvan zij branden, – 
    red uw wereld uit hun handen! 
 
3. En doe ons van een ander vuur 
    in gloed staan hier op aarde, 
    gelouterd, – dat wij in dit uur 
    de strijd voor ’t rijk aanvaarden, 
    dat niet rust op ’t scherp van zwaarden. 
 
4. Geef ons uw vrede in het hart 
    en liefde, Heer, voor allen 
    die door de groten zijn verward; 
    laat, waar hun leuzen schallen, 
    ons niet aan hun waan vervallen. 
 
5. Uw rijk, Heer, komt en het is nu: 
    in ’t onaantastbaar heden 
    van uw genade zien wij U 
    gegord met recht en rede 
    voor ons uit, – een vorst van vrede. 
 
 
Wat we vieren vandaag 
 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam  
    lof zeggen, 
   want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
 
 
 
Kyrie en gloria: lied 299f    cantorij en allen, zoals 
aangegeven. 
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  R O N D O M    H E T    W O O R D  
 
Gebed 
 
Lezing: psalm 72 
 
Zingen: couplet 1,2  allen 
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2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 
    de maan schrijdt door de nacht, 
    moet al het volk hem eer bewijzen, 
    hem loven elk geslacht. 
    Hij moge mild zijn als de regen, 
    het land tot lafenis. 
    Vrede zal bloeien allerwegen, 
    totdat geen maan meer is. 
 
Gelezen: vs.8-11 
 
Zingen: couplet 4  cantorij 
 
4. Hij zal de redder zijn der armen, 
    hij hoort hun hulpgeschrei. 
    Hij is met koninklijk erbarmen 
    hun eenzaamheid nabij. 
    Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
    die zijn in vrees verward. 
    Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
    Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Gelezen: vs.15-16 
 
Zingen: couplet 6,7   allen 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
    zolang de zon verrijst. 
    Zijn koningschap zij ons een teken 
    dat naar Gods toekomst wijst. 
    Dat opgetogen allerwegen 
    de volken komen saam, 
    elkander groetend met de zegen 
    van zijn doorluchte naam. 
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7. Laat ons de grote naam bezingen 
    van Hem die Israël leidt, 
    want Hij alleen doet grote dingen, 
    zijn roem vervult de tijd. 
    Looft God de Heer, Hij openbaarde 
    zijn wonderen, zijn eer. 
    Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
    Ja, amen, looft de Heer. 
 
Lezing: 2 Koningen 20: 12-19 
 
Zingen: Lied 256    orgel 1x; cantorij 1x; allen 2x     
 

 
 
Preek   
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Cantate: Verleih uns Frieden gnädiglich  (Mendelssohn) 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich       Geef ons genadig vrede, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten        Heer God, in onze tijd. 
Es ist doch ja kein Andrer nicht,     Er is immers niemand 
anders 
Der für uns könnte streiten     Die voor ons pal kan staan, 
Denn du, unser Gott alleine.     Dan u, Onze God alleen! 
 
 
D E   G E B ED EN  
 
Voorbeden:  Na elke voorbede zingen we gezamenlijk lied   
                      367e   

 
 
 
Stil gebed 
 
 
De cantorij zingt het Notre Père (Onze Vader) van Duruflé 
 
 
D I A C O N A L E   M E D E D E L I N G E N 
 
 
Zending: zingen Lied 414 
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Zegen:  
 
v.          Zegene en bescherme u de overmachtige en  
             barmhartige God, 
            Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Zegenlied: A Clare Benediction (Rutter) 
 
May the Lord show his mercy upon you; 
may the light of his presence be your guide: 
May he guard you and uphold you; 
may his spirit be ever by your side. 
  
When you sleep may his angels watch over you; 
when you wake may he fill you with his grace: 
May you love him and serve him all your days 
Then in heaven may you see his face. 
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Vertaling: 
  
Moge de Heer zijn genade over u laten schijnen; 
Moge het licht van zijn aanwezigheid uw gids zijn: 
Moge Hij u behoeden en bijstaan; 
Moge zijn geest altijd aan uw zijde zijn. 
  
Als u slaapt, moge zijn engelen over u waken; 
Als u opstaat, moge Hij u vervullen met zijn genade: 
Moge u hem liefhebben en dienen al uw dagen 
En in de hemel moge u zijn aangezicht zien. 
 
------------------------------------ 
 
De collecten 
De eerste collecte van deze zondag is bestemd voor de 
voorjaarscollecte van Kerk in Actie  (code KIAZ1) voor hulp 
aan de kerk in Egypte. In dit land zijn er toenemende 
problemen met geweld en misbruik in de huiselijke kring. 
De kerk verzorgt trainingen en toerusting en wil actief 
bijdragen aan vrede en veiligheid, en zo Gods liefde voor 
mensen laten zien.   
De tweede collecte van vandaag is bestemd voor het 
plaatselijk kerkewerk (code PLKEW). 
Graag uw bijdrage overmaken naar banknummer NL53 
RABO 0348 6534 76 ten name van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum onder 
vermelding van de bijbehorende codes.  
 
Voor degenen die liever een contante bijdrage geven, staat 
er een schaalcollecte bij de uitgang. Deze is bestemd voor 
het eerste collectedoel van vandaag, voor hulp aan de kerk 
in Egypte.   
 
------------------------------------------ 
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Het jubileumlied  (op de wijs van psalm 66, zetting 
Goudimel) 
 
Wij zijn hier om een feest te vieren,  
dit jubileum mag er zijn. 
Vijftig jaar wordt er al gezongen,  
en dat vinden wij reuze fijn. 
Met ondersteuning van het orgel,  
door Date Jan bespeeld zo mooi. 
En onze cantrix Nellie leidt ons,  
nee het is absoluut niet saai. 
 
Wij delen met elkaar veel vreugde,  
en soms is er ook wel verdriet. 
Maar door muziek zijn wij verbonden,  
en door het religieuze lied. 
Daarover zingen wij met liefde,  
als begeleiding in de kerk. 
Sopraan, tenoren, alt en bassen,  
tezamen maken wij mooi werk. 
 

mvb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


