
Liturgie voor de dienst op 10 maart 2024 in de Rehobothkerk, 9.30 uur

        zondag "Laetare"

        

Voorganger: ds. C.E. Boonstra, Groningen     -     organist Arie van Wijk

 Woord van welkom Eerste lied 125: 1, 2, 3

 Bemoediging en groet 

    v:Onze hulp is in de Naam van de Heer
    g:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT          
    v:die trouw blijft tot in eeuwigheid 
    g:EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
    v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus 

Christus.  Amen.
 Drempelgebed.

 Zingen: lied 214: 1, 2, 5

 Bidden voor de nood van de wereld. 

 Zingen: lied 547:1,2,3

 Gebed          

 Eerste lezing door de lector Zacharia 8: 19-23

 Zingen: lied 304: 1, 2, 3

 Tweede lezing: Joh 6: 1-15

 Preek, uitleg en verkondiging 

 Orgelspel gevolgd door lied na de preek: lied 1013

 Dankgebed voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

 Slotlied lied 601

 Wegzending en zegen 

Gemeente zingt : 3x Amen. (Luthers Amen)


