
ORDE VAN DIENST ZONDAG 25 FEBRUARI 2024 IN DE REHOBOTHKERK OM 9.30 U.

                     Tweede zondag van de Veertigdagentijd Reminiscere
------------------------------

   Voorganger ds. Tjitske Hiemstra, Groningen     -   organist Ada Meerse

 Woord van welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst. 

 Eerste lied psalm 119: 28, 29, 34, 40

 Bemoediging en groet 

 Zingen:  391: 1 2 3 4   

 Bidden voor de nood van de wereld.

 Zingen: 995 O Vader trek het lot u aan1, 2

 Gebed 

 Eerste lezing door de lector Marcus 9: 2- 10

 Zingen: 545: 1, 2,3,4,5

 Tweede lezing: Genesis 22: 1- 19

 Preek, uitleg en verkondiging 

 Orgelspel gevolgd door lied na de preek  1005: 1, 2, 3, 4,5 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

 Slotlied  melodie 103c  

1.Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt.
 Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt.
 Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt.

2.Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven in het licht, ons voorgegaan.

3.Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel die op aarde hier begint. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt.

4.Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht.
 Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht

 Wegzending en zegen 

Gemeente zingt : 3x Amen. (Luthers Amen)


