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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 Intredelied:  lied 283     (staand) 

 
 
2. En van overal gekomen, 
    drinkend uit de ene bron, 
    bidden wij om nieuwe dromen, 
    richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
    raken van het duister moe. 
    Als uw hart ons niet bewaarde 
    sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
    in de voren van de tijd. 
    Vat ons samen in de stralen 
    van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
    al uw liefde ons besteedt, 
    zingend zullen wij U roemen 
    en dit huis zingt met ons mee! 
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 Welkom en groet 
V.         Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
            en van Jezus Christus, onze Heer 
A.        AMEN 
 
V.        Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.       Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A.       EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Gebed van toenadering 

(we gaan zitten) 
 
Gesproken Kyrie gebed 
 
Glorialied: 302: 1 en 4 
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4. O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
    ten Trooster ons gegeven, 
    heb dank dat Gij ons delen doet 
    in Jezus’ dood en leven. 
    Beveilig ons in alle nood, 
    blijf ons nabij in angst en dood, 
    op U steunt ons vertrouwen. 
 
Onder naspel gaan de kinderen met Marit naar eigen ruimte 
 
Gebed voor opening van de Bijbel 
 
Lezing: Psalm 103 
 
Zingen lied 103 E : Bless the Lord 
 

 
Voorganger: 
Hij vergeeft je alle schuld, 
Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
Je leven koopt Hij vrij van het graf, 
Hij omringt je met liefde en goedheid. 

De Heer is barmhartig en genadig, 
Geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 
Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
Zo houdt hij van allen die Hem aanbidden. 
De liefde van de Heer duurt eeuwig 
Voor wie Hem aanbidden. 
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Lezing: Openbaring 21: 1-4 
 
Zingen: Lied 802 Refrein steeds door allen. 
Vers 1,2, 5,6 door allen, vs 3 rouwen, 4 mannen 
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2. Door de wereld gaat een stoet 
    die de ban brak van het bloed. 
    Die bij wat op aarde leeft 
    nu geen burgerrecht meer heeft. 
    Refrein: 
 
3. Menigeen ging zelf op pad 
    daar hij thuis geen vrede had. 
    Eeuwig heimwee spoort hem aan 
    laat ook hem het woord verstaan. 
    Refrein: 
 
4. Door de wereld klinkt een lied 
    tegen angsten en verdriet, 
    tegen onrecht, tegen dwang 
    richten pelgrims hun gezang. 
    Refrein: 
 
5. Velen, die de moed begaf, 
    blijven staan of dwalen af, 
    hunkerend naar hun oude land. 
    Reisgenoten, grijp hun hand. 
    Refrein: 
 
6. Door de wereld gaat een woord 
    en het drijft de mensen voort: 
    ‘Breek uw tent op, ga op reis 
    naar het land dat Ik u wijs.’ 
    Refrein: 
 
 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen Lied 731 
onder naspel komen de kinderen terug in de kerk 
 

 
 
2. Zij raken niet vergeten 
    die over zijn gegaan 
    tot U, want in uw heden 
    bewaart Gij hun bestaan. 
    Hun namen zijn verzekerd 
    in uw gedachtenis, 
    Gij zult ze blijven spreken 
    tot die dag aan zal breken 
    waarop het wachten is. 
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3. Vergeet niet hoe wij heten, 
    wij heten naar uw naam. 
    Uit duizenden gebeden 
    stelt zich uw eenvoud saam. 
    Want zo zijt Gij gebroken, 
    gelijk het ene licht, 
    van naam tot naam gesproken, 
    van dag tot dag ontloken, 
    zo zien wij uw gezicht. 
 
Gedachtenis van wie zijn overleden 

Liam Andries Kingma 

Geboren op 27 oktober 2022, gestorven op 27 oktober 
2022 

De kaars voor Liam wordt aangestoken door zijn ouders 
Jenze en Raël  en zijn zusjes Vaya, Luna, en Mila  

 Eeuwe Bakker 

Geboren op 12 april 1957, gestorven op 30 april 2023 

De kaars voor Eeuwe wordt aangestoken door zijn zoon 
Nico-Jan 

Arjen Ludema 

Geboren op 5 november 1961, gestorven op 5 mei 2023 

De kaars voor Arjen wordt aangestoken door zijn dochter 
Demi 

  



9 
 

Cornelis Bernhard Kooy 

Geboren op 21 oktober 1965, gestorven op 28 juli 2023 

De kaars voor Cor wordt aangestoken door zijn vrouw 
Maaike 

De vijfde kaars wordt door de voorganger aangestoken: 
 
We denken ook aan al degenen die, kort of al langer 
geleden zijn gestorven en die wij meedragen in ons hart: 
 
De herinnering aan hen is blijvend in onze gedachten, 
We zijn verdrietig omdat hun leven ten einde ging, 
Maar ook dankbaar om wie ze voor ons waren. 
We geloven dat hun leven niet tevergeefs is geweest. 
En dat hun namen bewaard blijven bij God. 
 
Er is nu gelegenheid voor iedereen om een kaars aan te 
steken. 
(onder zacht orgelspel) 
 
Afsluiting met het zingen van lied 920 

 
 
2. laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 
    geborgen in de bevende zekerheid, 
 
3. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
    van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 
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Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden: Onze Vader 
 
Slotlied 726 vs 1,2,5,6  (staand) 
 

 
 
2. Patriarchen en profeten, 
    de getuigen van uw Geest, 
    koning, heilige, apostel, 
    martelaar, evangelist, 
    maagden, moeders, mannen, vrouwen 
    die volhardden tot het eind, 
    tot U baden in vertrouwen 
    die nu stralende verschijnt. 
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5. Nu omstraalt hen licht des hemels 
    en de levensbron ontspringt 
    waar zij juichen U ter ere 
    waar hun koor uw glorie zingt. 
    Vrede is hun deel voor immer, 
    liefde is hun eeuwig recht, 
    want zij traden uit de schemer 
    voor uw levend aangezicht. 
 
6. God uit God, Gij eerstgeboren 
    licht uit licht, o zonneschijn, 
    in wiens lichaam uitverkoren 
    heiligen slechts heilig zijn, 
    schenk ons leven uit uw bronnen; 
    door uw adem aangeraakt 
    zingen wij tot Vader, Zoon en 
    heilige Geest die levend maakt. 
 
 
Zegen 
 
Gezongen Amen 
 
(wilt u nog even plaats nemen) 
 
Uitreiking van gedachtenissteen en -kaars aan de familie 
Daarna verlaten zij met voorganger en commissielid de 
kerkzaal, aansluitend de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Koffie en samenzijn in de Voorhof. 
 

Het liturgisch bloemstuk voor deze dienst is gemaakt door 

Nienke Boersma. 
 
Collecte's in deze dienst zijn bestemd voor: 
1e: Bloemenfonds met vermelding van:  BLMN 
2e: PKN Pastoraat: metvermelding van PKNPAS 

 
Rekeningnummer Diaconie: 
IBAN: NL53 RABO 0348653476  
t.n.v. Diac. Prot Gem Aduard-Den Ham-Fransum 
 
 

 


