
 
 

Liturgie Abdijkerk 
 8 oktober 2023 Aduard 9.30uur 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Voorganger: ds. G. Schoonman 
Cantorij: onder leiding van Nellie Bolhuis 
Organist grote orgel: Gerard Kloosterman 
Solozang: Gerda Wiersma 
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V O O R B E R E I D I N G  
 
Afkondigingen 
 
lied: nr.276 Zomaar een dak boven wat hoofden. 
Allen 

 

. 
 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
    verleden hier gezaaid. 
    Namen voor Hem, vonken dromen, signalen 
    diep uit de wereld aangewaaid. 
    Monden van aarde horen en zien, 
    onthouden, spreken voort 
    Gods vrij en lichtend woord. 
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3. Tafel van Een, brood om te weten 
    dat wij elkaar gegeven zijn. 
    Wonder van God, mensen in vrede, 
    oud en vergeten nieuw geheim. 
    Breken en delen, zijn wat niet kan, 
    doen wat ondenkbaar is, 
    dood en verrijzenis. 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed 

 
Kyrie en gloria: nr.299 F  
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R O N D O M    H E T    W O O R D  
 
Gebed 
 
 
 



5 

 

 
Lezing: Prediker 7:15-23 De lezingen zijn uit de   
              vertaling van Drijvers en Hawinkel 
 
Lied: nr.837: 1 en 3 allen, 2 cantorij. Iedereen zoekt 
U, jong en oud. 
 

 
 
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
    laten wij anderen bloeden, 
    geven wij pijn en angsten door 
    neem ons dan onder uw hoede. 
    Spreek uw genezend woord vol macht, 
    dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
    Spreek, dan keert alles ten goede. 
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3. Heer, als ons denken U ontkent, 
    kan ons de leegte benauwen. 
    Als onze hand uw schepping schendt, 
    wilt U ons dan nog vertrouwen? 
    Twijfel of hoogmoed, onverstand 
    Neem ons, uw mensen, bij de hand. 
    Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Lezing: Prediker 7:29; 8:11-17  
 
Lied: gez.256 orgel 1x; cantorij 1x; allen 1x Blijf met 
Uw genade bij ons 
 

 
 
 
 
Overweging   
 
Orgelmuziek 
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Lied: gez.848: 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 cantorij. Al wat 
een mens te kennen zoekt. 
 

  
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,  
    geen oor heeft het gehoord; 
    het wordt ternauwernood vermoed  
    en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,  
    van harte, met verstand  
    doet Gij uw wereld ondergaan  
    als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij de sporen bijster zijn,  
    Heer, geef ons denken moed; 
    leer ons te luisteren naar de Geest  
    die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
    aan de drie-ene macht: 
    geheim dat aan de oorsprong staat  
    en in het eind ons wacht.   
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R O N D O M   D E   T A F E L  

 
De gebeden, na elke voorbede zingen allen: 
gez.367

e
  

 
 
Avondmaalsgebed  Lied 403 D   Gij louter licht. 
 

 
 

Allen   Gij, louter licht en bron van eeuwig 

            leven, wij zegenen U! 
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Allen   Gij, louter licht en bron van eeuwig 

            leven, wij zegenen U! 
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Allen   Gij, louter licht en bron van eeuwig 

            leven, wij zegenen U! 
 
 
Nodiging 
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Delen van brood en wijn  
Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij  
 
Eat this bread, drink this cup 
come to him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in Him and you will not thirst.  
 
Eet dit brood, drink deze beker,  
kom naar Hem en wees nooit meer hongerig. 
eet dit brood, drink deze beker, 
vertrouw Hem en je zult nooit meer dorst hebben. 
 
Slotlied: nr.390: 1 en 2 door cantorij, 3, 4 en 5 door 
allen  Het brood in de aarde gevonden 
 

 
 
2.  Het brood van oorlog en vrede, 
    dat dagelijks eendere brood, 
    het vreemde brood van de liefde, 
    het stenen brood van de dood. 
 
3. Het brood dat wij duur verdienen, 
    ons lichaam, ons geld, ons goed, 
    het brood van ons samen leven, 
    die schamele overvloed. 
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4. Dat brood dat wij moeten eten 
    om niet verloren te gaan. 
    Wij delen het met elkander 
    ons hele mensenbestaan. 
 
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
    U zelf aan ons uit voorgoed, 
    een mens om nooit te vergeten, 
    een God van vlees en bloed. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Lied 425 als antwoord op de uitgesproken Zegen   
               (i.p.v.Amen) 
 

 


