
Verslag RING Westerkwartier, 20 april 2023, De Gasthorn, Zuidhorn. 
Arnold Wienen 
Thema: Samen jong voor alle generaties. 
 

1. Opening. Voorzitter Ds. M. Klomp opent de vergadering en heet ons welkom. 
Hij leest met ons enkele verzen uit Efeziërs 3: 14- 20, waarin hij de nadruk legt op vers 18: ‘Dan zult u 
met alle heiligen de lengte en de breedte de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van 
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gos volkomenheid’. 
Wij denken het alleen te moeten doen, maar we moeten samen gaan, met elkaar, alle rangen en 
standen, jong en oud…om dan samen iets kunnen ontdekken van Gods liefde.  
We zongen 2 coupletten van het prachtige lied van Huub Oosterhuis: ‘Licht, dat ons aanstoot in de 
morgen’. (Huub Oosterhuis was op 1e Paasdag overleden) 

2. De presentielijst gaat rond. Gevraagd wordt eveneens de mobiele telefoonnummers adressen  door te 
geven, wanneer men het op prijs stelt om op de hoogte te blijven van het RING-gebeuren of iets/een 
activiteit wil delen met andere gemeenten binnen de RING. 

3. Aanvulling agenda: Er zijn geen aanvulling voor de Agenda 
4. Mededelingen: In het Friesch Dagblad heeft een artikel gestaan van de Classis predikant Friesland, 

Ds. W. Beekman. (Er is niet één oplossing om jongeren weer bij de kerk te betrekken’. Maar de tijd van 
de 'abonnementenkerk' is voorbij. Classisdominee Wim Beekman denkt dat er hele nieuwe wegen 
bewandeld moeten worden om de vijftig’-minners weer bij de kerk te betrekken. ,,We moeten af van de 
gedachte dat het ‘aan ons ligt’. Het is een beweging waar we als kerk nieuwe wegen in moeten zien te 
vinden.’’)  Daar volgden in de rest van de week verschillende reacties op. Bij belangstelling daarvoor 
kunnen ze per mail worden doorgestuurd. 

5. Verslag vorige bijeenkomst: Verslag van 20 februari j.l. is goed gekeurd. Suggestie: Op het 
onderwerp ‘Armoede’  nog eens op terug komen? 

6. Presentatie:  Door Arnold Wienen :Introduceert zich zelf: Werkt als jongerenwerker in de Westereen/ 
Friesland. Voelt zich erg betrokken bij de jeugd. Hoe en wat kunnen we als kerkgemeenschap 
betekenen voor de jeugd, maar ook omgekeerd?  
‘Growing Young’ is een boek uit de VS. Omschreven inhoud: “ Wat hebben kerken nodig om 
aantrekkelijk te zijn voor jongeren? ‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat 
kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar”.  
Omdat situatie en omstandigheden hier verschillen met Amerika, is het boek bewerkt (dus niet vertaald) 
naar het boek “Samen Jong” door Sabine van  der Heijden en Vincenza La Porta/ Missie Nederland. 
In het boek kijken we door de ogen van jonge mensen naar de kerk. Wat zien zij als waardevol in de 
community van gelovigen?  
De zes kernwaarden in het boek werden aan ons voorgelegd. Waar past dit in ons kerklandschap? 
Met dit boek kan elke gemeente aan de slag. 
Elk kind, al vanaf baby maakt een geloofsontwikkeling door: thuis, school, maatschappij en kerk;  
Maar ook belangrijke gebeurtenissen (sterven van geliefd iemand, echtscheiding ouders enz.) hebben 
invloed op de geloofsontwikkeling. 
Veel jongeren en 50-minners gaan voor de ‘’beleving”, en willen ervaren wat geloof en kerk toevoegt 
aan hun leven. ‘DE jongere bestaat niet, zij zijn ook onderling erg verschillend. En soms door de kerk 
moeilijk te bereiken. Geef ze een plaats in de bestuursorganen en: niet alleen meepraten maar ook 
meebeslissen. 
Aan de hand van zijn PowerPoint presentatie bespraken we samen de zes kernwaarden. Boeiend en 
leerzaam; Het vraagt een andere manier van kijken en kiezen. 

1. Prioriteit geven aan jongere generaties (en hun gezinnen) 
2. Wees in jongeren geïnteresseerd, luister naar hen (en doe!) en sluit bij hen aan. Persoonlijk 

contact. 
 



3. Vorm een warme gemeenschap. Maak ontmoetingen mogelijk. Zet in op persoonlijke relaties. 
 Hoe kun je een warme gemeenschap vormen: 

• Elkaar liefhebben en de ander hoger achten dan jezelf 

• Zorg hebben voor elkaar 

• Elkaar dienen in liefde 

• Elkaar troosten 

• Elkaar aanvaarden 

• Elkaar vergeven 

• Streven naar het goede voor de ander 

• Elkaars lasten dragen 
4. Neem Jezus’ boodschap serieus en stel de radicaliteit van Zijn woorden centraal. 
5. Geef jongeren verantwoordelijkheid. Maak hen medeverantwoordelijk en durf als oudere z.n. 

een stap terug te zetten 
6. Zet je in voor de samenleving en help waar geen hulp is. 
 
7. Pauze 

 

8. Arnold vertelde over zijn vele ervaringen in de gemeente de Westereen. Er was een voldoende  
ruimte om samen van gedachten te wisselen n.a.v. de presentatie. En het riep herkenning op. 
Zijn advies is: Haak aan bij de beleving van jongeren. Begin in het klein en doe niet alles tegelijk. 
Het was een boeiende avond met een geïnspireerde spreken, die ons liet zien hoe het zou 
kunnen en adviseerde voor de gemeente de inhoud van het genoemde boek of PowerPoint te 
bestuderen.  

De PowerPoint presentatie zal aan de scriba’s worden toegezonden. 
9. Onderwerpen volgende keer: Als aanvulling op bestaande lijst: (Vervolg Jeugdwerk / 2-deling 

in de maatschappij/kerk / Terugkoppeling naar de Groene kerk/ ) 
i) Mogelijkheden om per onderdeel in de kerkenraad samen te communiceren. (Bv. diakenen 

samen/ ouderlingen samen) Train je vrijwilligers en maak je kringetje groter. 
ii) Rouwpastoraat: iemand van een Uitvaartonderneming 

10. Rondvraag:  ‘catechese -club- CJV:…. En dan…?.... Hoe/ wat doen jullie na de catechese???? 
t.z.t. op terug komen? 
De App-groep zal verder worden uitgewerkt.  
Wanneer iemand zich hieruit wil terugtrekken, kan natuurlijk altijd. 
Maar gebleken is dat via de groepsapp samenwerking en delen van elkaars zorgen, blijdschap 
en activiteiten verbindend kan werken. 
Dank: Als dank voor zijn inspirerende presentatie kreeg Arnold Wienen de bekende Groninger 
Koek. Na afloop was er gelegenheid het boek “Samen jong” aan te schaffen. 

11. De volgende RING bijeenkomst zal (z.m.) worden gehouden op 5 oktober 2023,  
in de Schaapskooi bij de Goede Herder kerk te Grootegast.  

12. Sluiting: Tot slot zongen we nog 3 coupletten van Lied 216:  
Dit is een morgen, als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
Beide ontspringen nieuw aan het woord. 
      en wenste Ds. Klomp ons wel thuis. 
 

 
Akkie Jellema-Riedstra, 

lid stuurgroep RING Westerkwartier 
23-04-2023 

 


