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• Welkom en mededelingen 

• Intochtslied: Psalm 122: 1 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 

• Bemoediging en groet  

 

    v:Onze hulp is in de Naam van de Heer 

    g:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT           

    v:die trouw blijft tot in eeuwigheid  

    g:EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN  

    v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.         

    Amen. 

 

• Drempelgebed 

• Zingen: Lied 176: 1 en 6 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 

• Kyriëgebed,  

we besluiten elke bede met gesproken: HEER, ONTFERM U OVER ONS 

• Zingen: 40dagenlied: Lied 536: 1 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

• Gebed 

• Eerste lezing door de lector: Johannes 9: 1-17 

• Zingen: Lied 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 

• Tweede lezing (door de lector): Johannes 9: 18-41 

• Zingen: Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

• Uitleg en verkondiging 

• Verkondiging loopt uit op deze geloofsbelijdenis, graag op de beamer tonen: 

 

Jezus van Nazareth 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Ik ben gekomen om te dienen" 

en niet: het gaat erom 

carrière te maken. 

 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Heb je naaste lief als jezelf" 

en niet: het komt er maar op aan 

dat je ieder het zijne geeft. 

 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Ik ben de goede herder, 

Ik zet mijn leven in voor de schapen" 

en niet: ben ik de hoeder van mijn broeder? 

 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Je zonden zijn je vergeven" 

en niet: wie eenmaal steelt, 

is altijd een dief. 



 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Ik maak alle dingen nieuw" 

en niet: de geschiedenis herhaalt zich. 

 

Eindelijk iemand die zegt: 

"Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven." 

en niet: dood is dood. 

 

Hij is Jezus Christus, de opgestane Heer. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

Amen. 

 

• Orgelspel 

• Zingen: Lied 839: 1 t/m 4 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ 

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

• Slotlied: Lied 838: 1 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’ 

• Wegzending en zegen 

• Gemeente: AMEN, AMEN, AMEN 

 


