
Metaforische beelden en vergelijkingen in het pastoraat – 

“Over geloof (in God) kan men alleen in beelden spreken of schrijven. Net zoals men liefde of
schoonheid alleen door tekens en beelden tot uitdrukking kan brengen.
Er zijn in de bijbel verschillende metaforische beelden van God. Zo lezen wij over God als 
Rots, God als Schild, God als Vader, God als Moeder, God als Koning en God als Herder.

De metafoor van God als Herder is vooral bekend uit het Nieuwe Testament en wordt veel 
gebruikt om het doel van pastoraat te verduidelijken. In het Johannesevangelie laat de 
evangelist Jezus tot twee keer toe zeggen: ‘Ik ben de goede herder' (Johannes 10,11.14). 
Ook dat is een gelovige metafoor: zoals een goede herder zal Jezus zijn leven geven 'voor zijn
schapen’, en zoals een herder 'kent hij zijn schapen en kennen de schapen hun 
herder’(verzen 14-15).

‘Elders in het Nieuwe Testament wordt het beeld van de herder ook op God zelf toegepast. 
Zo laat de evangelist Mattheüs Jezus zelf God met een herder vergelijken: ‘Wat denken 
jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij dan niet 
negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te 
zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene 
meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het 
ook bij jullie vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat' 
(Mattheüs 18,12-14). Ook dit beeld van God als herder is ontleend aan het Oude Testament.
Als bekendste tekst geldt ongetwijfeld Psalm 23, waarin de auteur gelooft en belijdt dat God 
voor hem (als) een herder is: 'De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij
rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt 
mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’ Ook hier weer 
hebben we te maken met een metafoor. God is geen herder; in de ogen van de auteur is hij 
als een herder. Op het ogenblik dat hij zijn psalm dicht, gelooft of hoopt de auteur dat God 
voor hem zorgt zoals een herder voor zijn kudde, dat geen enkel schaap iets tekort zal 
komen, en dat hij er - met stok en staf - alles aan doet opdat geen enkel schaap verloren zou 
lopen’.

Twee stel regels binnen het pastoraat:

1. “Meer met God spreken over de mensen dan met de mensen spreken over God”
 – Bidden is een vorm van spreken met God - 

2. “Niet alleen over spirituele dingen spreken, maar spiritueel over de alledaagse dingen
spreken” – 

Ontmoetingspastoraat in het kort:
Ontmoetingspastoraat is elkaar ONT- MOETEN
ONT-MOETEN betekent Herderlijke zorg voor jezelf en voor de ander. 
Aanspreekpunt zijn betekent: Naar eer en geweten doen wat goed is in de eigen ogen en 



deugdelijk handelen naar eigen inzicht; zonder wederzijdse druk of dwang.

Teksten en Gebeden uitgesproken bij de start van het nieuwe jaar van het 
ontmoetingspastoraat:
Dinsdag 17 januari 2023  - week 3

1. Marcus 3:31-35
“…….Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn 
moeder. (vers 35)

‘Inclusief denken’ heeft de laatste jaren grote aandacht gekregen. Het wordt steeds 
belangrijker om niemand buiten te sluiten door woordgebruik en handelen, geen mensen 
apart te zetten. Ieder mens is uniek en tegelijkertijd een sociaal wezen dat erbij hoort. In 
Nederland kennen wij een lange geschiedenis van verzuiling en groepen apart zetten. Dat is 
niet meer van deze tijd. Jezus geeft hierin het goede voorbeeld. Wij zijn allemaal voor elkaar 
als een moeder, als een broer en als een zus. 
Zo zien we om naar elkaar. Er is maar een voorwaarde: de wil van God doen. Dat stimuleert 
juist om mensen gelijk te behandelen. Hoe moeilijk dat nu nog is, blijkt dagelijks als mensen 
de straat op gaan om te protesteren tegen andersdenkenden. De vraag is dan steeds: 
bouwen we daarmee aan die nieuwe wereld van God?

- uit het boekje Dag in Dag uit 2023/ Leger des Heils Ark Media –

2. “Neem aan dat elk mens drie gebreken heeft, en je zult zien hoe verrassend fijn hij 
verder is”
H. Antonius abt, kluizenaar in Egypte (251-324)
- uit Gerardus Scheur Kalender 2023 / Klooster Wittem –

Met dank en een pastorale groet,

Pastor Saskia Treu


