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Woorden ter overweging bij Jesaja 12:1-16

God, hij  is mijn redder,  staat  er  in het loflied van Jesaja.  Ik heb een vast vertrouwen, ik

wankel  niet,  want  de  Heer  is  mijn  sterkte,  hij  is  mijn  beschermer.  Hij  heeft  mij  redding

gebracht. 

Bij het horen van die woorden denk je, het zal Jesaja goed gaan. Want als alles goed

gaat, als het je voor de wind gaat, dan kun je dat geloven, dat God het goede met mensen

voorheeft, dat hij mensen redt van tegenslag en verdriet. Het leven is je immers goed gezind.

Leven dat loopt zoals je dat wilt, dat geeft zekerheid. Het geeft je het gevoel dat je het

leven in de hand hebt, dat alles kan zoals je dat wilde, en dat God met je is. 

Zo kan het gaan. Maar zo gaat het lang niet altijd. Want mensen zijn breekbaar. En ons

samenleven is kwetsbaar. Er zijn tijden waarin het leven groter is dan wij. Waarin het leven

harder is dan we willen of dan we dachten. En dan? Als alles je bij de handen afbreekt, kun je

dan nog zeggen dat God redt? 

De God die het wel even oplost…?



Nu suggereren de woorden van Jesaja’s lied, dat het hem goed gaat, en dat hij daarom kan

zeggen dat God redt. Maar wanneer we lezen wat voorafgaat aan dit lied, dan valt op, dat het

anders is dan het lijkt. Dit lied is te vinden tussen profetieën vol oordeel en onheil. 

Want  het  zijn  roerige  tijden  voor  Jesaja.  Juda  en  Jeruzalem  worden  voortdurend

bedreigd door buurvolken. Er is geweld, er is honger, er is een koning aan het bewind die

geen beslissingen durft nemen, en niet weet op wie hij kan vertrouwen. Dat is de situatie. 

En  in  die  situatie  klinkt  dan  dat  loflied:  God  is  mijn  redder.  Ik  heb  een  vast

vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. Wat kan

Jesaja daarmee bedoelen? Wie is die God, die redt, en wat gaat hij doen volgens Jesaja? 

Ik denk dat we wel iets kunnen bedenken. Als je in moeilijke omstandigheden bent gekomen,

als het leven zwaar is en de tijden onzeker, dan wil je vooral dat het wordt opgelost. Een eind

aan de onzekerheid, een eind aan tegenslag en problemen. Ik denk dat het heel menselijk is,

dat je dat wilt: een God die de problemen oplost, en zorgt dat het je weer goed gaat.

Je zou verwachten dat die God van Jesaja een God is die orde op zaken stelt. Die zorgt

dat er rust en vrede heerst. De God die redt, je zou verwachten dat het een God is die mensen

verlost van tegenslag, van een onzekere toekomst. 

Betrouwbare grond van het bestaan

Toch is dat niet het beeld dat uit Jesaja’s lied naar voren komt. Allereerst valt op dat die God

van Jesaja niet enkel een God is met zachte handen en een milde blik. Nee, God is woedend

geweest, zegt hij. Hij ervaart God als degene die hem aanspreekt op wat hij doet; degene die

mensen aanspreekt op hoe zij leven. Het is de God die mensen oog in oog zet met wat zij

doen en teweegbrengen, en de vraag stelt, is dit wat je wilt? 

Een strenge God, dat is de God van Jesaja. En dan vervolgt hij, en zegt, u troost mij. God is

mijn redder, ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet. God is mijn kracht, mijn beschermer. 

Met zijn woorden roept Jesaja ons een God voor ogen die bewogen is om mensen.

Hun lot gaat hem ter harte. Dat betekent niet dat God het allemaal voor mensen opknapt. Of

alle tegenslag voor hen uit de weg ruimt. 

Zo gaat dat niet, en dat is, denk ik ook onze ervaring. God is niet degene die doet wat

wij willen, of tegemoet komt aan al onze wensen en verlangens. Leven is soms goed en mooi,

op andere momenten ingewikkeld, of zwaar. Dat is wat het is, voor ons en voor Jesaja.



En in dat leven, met al zijn wisselvalligheid is God betrouwbaar, zegt Jesaja. De aarde is van

God, goed en mooi. Mensen zijn van God; in het leven gezet om en aarde te bewonen en er

wat van te maken. En als dat zo is, dan zal God de aarde en haar bewoners niet alleen laten.

Hij is betrouwbaar, dat wil zeggen, hij zal zijn handen eronder houden, hoe dan ook. 

God is mijn sterkte, zegt Jesaja. Niet in de zin van de sterke heerser die met geweld

een eind maakt aan alles wat hem niet zint. God is mijn sterkte, dat wil zeggen, het besef dat

mensen van God zijn, sterkt een mens. 

Het besef dat je mens van god bent, het vermoeden dat de aarde van God is, en dat die

je dragen zal, dat geeft kracht. En zeker ook al die vergezichten, al die profetische woorden

over andere tijden.  Ze dragen een mens, van dag naar dag, ook als leven zwaar is, en de

toekomst onzeker. 

De God die redt, het is, de betrouwbare grond van het bestaan, waarin nieuwe verten zich

zullen aandienen, ook als wij dat niet meer durven verwachten. 

Voorbeden

Heer onze God, 

Op deze dag roept gij ons om uw kerk te zijn,

Om uw woord te belichamen op aarde, 

Om blij te zijn met de blijden, bedroefd met de bedroefden,

Om te helpen wie geen helper heeft. 

Geef dat wij die taak niet vergeten,

Dat wij uw stem niet verloren laten gaan in deze wereld.

Op deze dag nemen we afscheid van ambtsdragers en 

Bevestigen wij ook een nieuwe ambtsdrager. 

Wij danken u voor mensen die zich geroepen weten tot uw dienst, 

En zich willen inzetten voor uw gemeente. 

Dat gij ons samenhoudt rond uw woord, 

Dat gij ons wijsheid en doorzettingsvermogen schenkt, 

En inspiratie om samen uw gemeente te zijn, dat bidden wij



Voor heel uw gemeente bidden wij,

Voor uw kerk waar ook ter wereld,

daar wij zij geestloos lijkt, armzalig en ten dode gedoemd,

en op andere plaatsen, waar zij groeit en bloeit;

dat wij gezamenlijk en eendrachtig zijn 

in hopen en bidden; in vertrouwen en in liefde.

Op deze dag willen wij u bidden voor elkaar,

met onze twijfel, al onze vragen, ons verdriet en onze gedeukte verwachtingen.

Wij bidden voor wie ziek is,

Voor wie eenzaam is, voor wie rouwt om het verlies van een geliefde

En wij vragen u, bewaar ons bij elkaar,

En maak ons tot een gemeenschap waarin voor ieder ruimte is,

om te zoeken naar een goed leven 

voor uw aangezicht.


