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Bij Jesaja 40 Het woord van God houdt eeuwig stand

Begin

Het woord van God houdt eeuwig stand, zegt Jesaja. Gras verdort, mensen gaan voorbij maar

Gods woord is blijvend. 

Ja, is dat zo? Heeft het woord van God waarde voor altijd? Houden godswoorden in alle tijden

hun betekenis? Ik denk dat dat wel een vraag is, zeker in deze tijd, in de Westerse wereld. 

De Christelijke kerk verliest steeds meer terrein.  Waar het vroeger vanzelfsprekend

was om naar de kerk te gaan, is het nu vanzelfsprekend geworden dat je niet gaat. Waar de

kerken  vroeger  een  vanzelfsprekende  rol  hadden  in  de  maatschappij,  zijn  ze  nu  niet  of

nauwelijks mee aanwezig. 

Soms denken mensen dat het van nu is, het verdwijnen van de kerken uit de samenleving. Het

verstommen van een religieuze stem in de samenleving. Dat komt omdat in de herinnering de

beelden bewaard liggen van de volle kerken, in de jaren 50 en 60, en nog langer. Die volle

kerken, dat is het beeld dat veel mensen hebben, bij dat woord van God dat klinkt. 

Ik  denk  dat  het  met  die  volle  kerken  toch  iets  anders  ligt  dan  je  zou  denken.

Betrokkenheid bij de kerk is in de loop van de eeuwen altijd wisselend geweest. Soms zaten

ze vol, in andere perioden waren ze veel leger. Zo gaat dat, dat is de gang van de tijd. 



Maar meer nog is er over te zeggen. Want klinken die woorden van God alleen maar in

de kerk? Of zijn ze ook op andere plaatsen te beluisteren? En hoe dan? Hoe ziet Jesaja dat

eigenlijk?

Troost, troost mijn volk…

Het woord van onze God houdt altijd stand, zegt Jesaja. De profeet zegt dat, zes eeuwen voor

Christus. Het is een tijd waarin het volk Israel op een dieptepunt is gekomen;  het is de tijd

van  de  ballingschap  in  Babylon.  De  Babyloniërs  hebben  het  land  ingenomen,  en  de

belangrijkste  mensen  van  de  volk  meegenomen  naar  Babel.  Wanhopig,  en  met  heimwee

proberen ze elkaar vast te houden en het geloof in de God van hun voorvaderen levend te

houden.

In die tijd staat er een profeet op. Hij neemt het woord en hij zegt, troost, troost mijn

volk. Natuurlijk, mensen geven zich zo gemakkelijk over aan wanhoop en verbittering,. Ze

verliezen zo gemakkelijk de moed. Inderdaad, mensen zijn als gras, zegt Jesaja, zo kwetsbaar

en zo tijdelijk, zo vergankelijk. 

De  ballingen  in  Babel  zijn  de  wanhoop  nabij.  Maar  Jesaja  wil  zich  daar  niet  bij

neerleggen. Hij weigert zich te voegen in de teleurstelling en de verbittering; hij weigert zich

ook te voegen in de twijfel en het ongeloof dat mensen overvalt. 

Want in alle twijfel en wanhoop heeft hij de ervaring van troost. Hij ziet verder dan

wat voor ogen is. Hij ontwaart een uitweg, een nieuw begin. In zijn ziel groeien moed en

hoop. 

Troost, moed, hoop, hij heeft erover horen praten door zijn voorgeslacht. Hij is ermee

grootgebracht.  Nu  ervaart  hij  ze  zelf  in  zijn  eigen  ziel:  uizicht  waar  alle  wegen  leken

afgesneden, licht waar alles donker scheen. En hij noemt ze, woord van God. Woord van God

voor alle tijden, woord van God voor eeuwig. 

Woord van God telkens weer nieuw 

Woord van God, woorden van troost en hoop, vergezichten van een nieuwe toekomst, Jesaja

is niet de eerste die dat woord van God stem geeft.  Voor hem hebben anderen dat gedaan,

profeten, koningen, aartsvaders en aartsmoeders. 



En hij is ook niet de laatste. Want na hem komen meer profeten, die in hun tijd, in hun

situatie  woorden van God spreken. Jezus doet het,  en de kring van mensen die rond hem

ontstaat, een kring van mensen zoekend naar dat woord van God in hun wereld en in hun ziel.

Gemakkelijk roept woord van God associaties op met een verzameling oude verhalen van

voorbije tijden, of een massief blok van onveranderlijke waarheden. Maar dat is niet hoe het

gaat met dat woord van God. En het is ook niet wat Jesaja bedoelt. 

Voor hem hebben die oude woorden nog net zoveel zeggingskracht als vroeger. Hij

kijkt om zich heen, hij bedenkt wat er in zijn ziel leeft,  aan hoop, en godsgeloof. En dan

spreekt hij uit wat dat daar en dan, voor de mensen in Babel betekent: troost, en uitzicht. 

In zijn tijd, in zijn situatie geeft hij dat woord van God opnieuw stem. En zo hebben al

die mensen voor hem en na hem dat gedaan: in hun situatie, in hun tijd, met de mogelijkheden

die hun gegeven waren spreken over hoop en troost, over vernieuwing, en over toekomst. In

de  kerk,  maar  net  zo  goed  daarbuiten.  Op  een  grootse  manier,  maar  ook  in  alle

bescheidenheid. 

Besluit

Woord van God, dat is een verzameling van verhalen, ervaringen, liederen en poëzie, rituelen,

muziek, over hoop waar wanhoop heerste, en troost waar enkel verdriet was. Door de eeuwen

heen hebben mensen er telkens weer stem aan gegeven. Woord van God, dat beweegt, dat

groeit, met nieuwe ervaringen, nieuwe verhalen, nieuwe liederen.

Gebeden

Eeuwige trouwe God, 

U danken wij voor uw woorden van moed en van troost, 

Woorden van trouw en nabijheid.

U danken wij voor al die mensen die door de eeuwen heen,

groots of bescheiden, uw troost nabijheid stem gaven, 

Voor al die mensen die uw woord de eeuwen door hebben gedragen



Voor hen bidden wij 

Die in de wereld van vandaag uw woord willen laten klinken;

Voor vredestichters en idealisten, 

Voor wie zich inzetten voor gerechtigheid;

Voor uw gemeente bidden wij, 

Voor voorzangers en voorgangers,

Om moed en volharding, om aanstekelijk enthousiasme. 

Voor hen bidden wij 

Die een bemoedigend woord  zo nodig hebben;

Voor wie verdrietig is; voor wie wanhopig is, 

Voor wie elk perspectief mist,

Om mensen die goede woorden tot hen zeggen.

Voor deze wereld bidden wij, uw goede aarde, 

Waar woorden van verzoening en vrede zo gemakkelijk worden overstemd, 

En waar uw Woord naar de marge lijkt te zijn verdreven, 

Om mensen die in alle rust en bescheidenheid

Hoopvolle troostende woorden spreken. 


